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�in het Poelbos

Op weg naar Goes

De vernieuwde Torenring is 
autoluw en veilig. Kinderen 
spelen er en wij maken 
een praatje met de buren.

Het dorp is gegroeid, 
maar de rust en het 
karakter zijn gebleven.

We hebben goed contact met de 
bedrijven. Ze houden rekening met ons.

Op Koningsdag komen we allemaal 
naar het groene parkje rondom 
de kerk en het terras bij het 
Arendhuis. De torenring voelt dan 
echt als het hart van het dorp.

Bij de voetbalclub heeft jong 
en oud het elk weekend super 
naar zijn zin!

We wonen hier heerlijk 
landelijk, en toch hebben we 
alle voorzieningen van Goes 
en Heinkenszand om de 
hoek. Ideaal!

Welkom in ‘s-Heer 
Arendskerke & Eindewege! 
Hier kun je heerlijk rustig 
wonen en meedoen met een 
bruisend vereningsleven. 

Dit is onze dorpskern. Hier wandel 
ik graag een rondje en drink ik in 
het weekend een kopje koffie op het 
terras van het Arendhuis.

Hier in Eindewege wonen wij lekker 
rustig. Omdat de weg naar Arendskerke 
veilig genoeg is, fietsen onze kinderen 
zelfstandig naar school, het buurthuis 
en vriendjes in het dorp.

Ook ouderen blijven 
hier graag wonen, goed 
verbonden met de zorg en 
alles wat ze nodig hebben.

Het dorp precies genoeg gegroeid. Zo heeft 
de school genoeg leerlingen en is er weer 
een dorpswinkeltje gekomen. Daar haal ik 
een vergeten boodschap, een pakketje én 
maak ik een praatje met andere inwoners.

Bij het Klok’uus begint en eindigt de 
recreatieve route naar Goes. De plek is nog 
levendiger geworden: dorpskinderen kunnen 
er spelen en bezoekers drinken na een 
wandeling een kop koffie op het terras.

Aan de rand van het Poelbos is een 
kleinschalige camping gekomen.. In de 
zomer nemen we een duik in het 
zwembad bij de camping en lijkt het 
even vakantie in eigen dorp.

Het Poelbos is onze achtertuin 
geworden. We komen er om 
te wandelen, spelen of gewoon 
even te ontspannen.

We hebben hier nu vaak 
gymles, en komen dan ook 
kinderen uit Goes tegen.

Ik fiets elke dag naar Goes. 
Op de terugweg door de 
polder, met de toren in de 
verte, dat blijft mooi.

Om mijn hoofd leeg te maken wandel 
ik af en toe door het Poelbos 
helemaal naar Goes. Een uur later 
ben ik helemaal tot rust gekomen.
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Welkom in 2040

Bij de voetbalclub heeft jong 
en oud het elk weekend super 
naar zijn zin!

We wonen hier heerlijk 
landelijk, en toch hebben we 
alle voorzieningen van Goes 
en Heinkenszand om de 
hoek. Ideaal!

Welkom in ‘s-Heer 
Arendskerke & Eindewege! 
Hier kun je heerlijk rustig 
wonen en meedoen met een 
bruisend vereningsleven. 



Samen in het dorpshart

De vernieuwde Torenring is 
autoluw en veilig. Kinderen 
spelen er en wij maken 
een praatje met de buren.

Op Koningsdag komen we allemaal 
naar het groene parkje rondom 
de kerk en het terras bij het 
Arendhuis. De torenring voelt dan 
echt als het hart van het dorp.

Dit is onze dorpskern. Hier wandel 
ik graag een rondje en drink ik in 
het weekend een kopje koffie op het 
terras van het Arendhuis.



Thuis in het dorp

Het dorp is gegroeid, 
maar de rust en het 
karakter zijn gebleven.

We hebben goed contact met de 
bedrijven. Ze houden rekening met ons.

Hier in Eindewege wonen wij lekker 
rustig. Omdat de weg naar Arendskerke 
veilig genoeg is, fietsen onze kinderen 
zelfstandig naar school, het buurthuis 
en vriendjes in het dorp.

Ook ouderen blijven 
hier graag wonen, goed 
verbonden met de zorg en 
alles wat ze nodig hebben.

Het dorp precies genoeg gegroeid. Zo heeft 
de school genoeg leerlingen en is er weer 
een dorpswinkeltje gekomen. Daar haal ik 
een vergeten boodschap, een pakketje én 
maak ik een praatje met andere inwoners.



Groen dat verbindt

Bij het Klok’uus begint en eindigt de 
recreatieve route naar Goes. De plek is nog 
levendiger geworden: dorpskinderen kunnen 
er spelen en bezoekers drinken na een 
wandeling een kop koffie op het terras.

Aan de rand van het Poelbos is een 
kleinschalige camping gekomen.. In de 
zomer nemen we een duik in het 
zwembad bij de camping en lijkt het 
even vakantie in eigen dorp.



Ontdekken en ontmoeten 
�in het Poelbos

Het Poelbos is onze achtertuin 
geworden. We komen er om 
te wandelen, spelen of gewoon 
even te ontspannen.

We hebben hier nu vaak 
gymles, en komen dan ook 
kinderen uit Goes tegen.



Op weg naar Goes

Ik fiets elke dag naar Goes. 
Op de terugweg door de 
polder, met de toren in de 
verte, dat blijft mooi.

Om mijn hoofd leeg te maken wandel 
ik af en toe door het Poelbos 
helemaal naar Goes. Een uur later 
ben ik helemaal tot rust gekomen.
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